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Happy RappY

Denk goed, doe gpsd S
Walje geefl dat krijg je terg
Geluk dalis een keg

EEN REIS VAN BINNENUIT

Wil je je sterk voelen, zelfverzekerd en waardevol? Wil je
enthousiast, vrolijk en geliefd zijn? Weet je ook wel dat als je je
goed voelt je tot veel meer in staat bent dan wanneer je je rot

voelt? Maar weet je niet altijd hoe je dat voor elkaar krijgt?

In het Gelukstheater leer je van Happie en Droef, van Toni en
Otto en van Olifantje en Muis hoe je gedachten krachten zijn,
hoe dankbaarheid de kortste weg biedt naar overvioed en hoe
je door complimenten te geven juist zelf een fantastisch
gevoel krijgt. En voel je je goed ....... ja, dan is alles mogelijk.

Want ‘wat je aandacht geeft groeit’, ‘wat je geeft krijg je terug’
en ‘de binnenwereld vormt de buitenwereld’ zijn universele

wetten die we bewust kunnen gebruiken om ons super te voelen.

HET GELUKSTHEATER IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN
THEATERSCHOOL HAKOENA EN CARETON/SUCCESGEWOONTEN
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PRESENTEERT:

DE GELUKSDAG VOORBASISSCHOLEN

Een dag vol plezier en vrolijkheid met een leerzame ervaring
voor je mentale en spirituele gezondheid, voor de hele school.

Afgekeken van succesvolle en gelukkige topondernemers en
ontstaan vanuit trainingen persoonlijke effectiviteit en persoonlijk
leiderschap, op entertainende wijze vertaald voor kinderen.

Wil je voor je jubileum, je thema/project-week, je alternatief voor
het schoolreisje of welke gelegenheid dan ook een Geluksdag op
je eigen basisschool? Hier vind je de informatie:

Website: www.succesgewoonten.nl/gelukstheater
Mail: gelukstheater@succesgewoonten.nl
Whatsapp of bel: 06 23 081219 / 06 54 34 88 30
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EEN GELUKSDAG ERVAREN?

Het Gelukstheater biedt op vrolijke wijze wonderlijke inzichten
en een inspirerende beleving. Om in je leven mee te nemen
en toe te passen. De basis voor je mentale gezondheid.
Krachtige Spiegelkaartjes vertellen je wie je diep van binnen
bent. Schrijf je wens op en hang deze in het theater.

Daar laten Happie en Droef je zien hoe je aandacht je leven
beinvioedt. Want wat je aandacht geeft groeit. Toni, Olifantje
en Muis leren van het wijze uiltje Uilskuikentje de principes
van geluk en een fijn leven. En zelfs het kritische aapje Eddie
Gerard Okidoki draait bij als hij wat meer vertrouwen krijgt.

GELUKS-WORKSHOPS EN -QUIZ

Na het theater starten de workshops waarin Professor P. in je
Broek en zijn trouwe assistent Pieter Jan de kracht van lachen
laten zien. Dans en teken je idealen, maak je dankbaarheidslijstje
en koppel dat heerlijke gevoel aan je dankbaarheidssteen.

Er is te veel om op te noemen dus kom het vooral zelf beleven
op je eigen school. En beleef het nog eens na in de hilarische
Geluksquiz van Chris Driemaster en Otto Risotto waarin je mooie
prijzen kunt winnen maar bovenal een fantastisch gevoel.




